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... dan de eerste helft: daar weet ik eerlijk gezegd niet meer het fijne van. De
gebruikelijke kroegpraat had plaatsgemaakt voor gezonde spanning. Die bleek
volkomen onterecht. Max van Oosterhout blijkt bij uitstek een “big game
player” te zijn en hij stond er op het moment dat we hem nodig hadden. Samen
met Rik “CR7” van Berlo nam hij de spanning in de eerste helft volledig weg.

Max een hattrick, CR7 twee goals en daardoor 5-0 (!) vol bij rust. De
kleedkamer was euforisch (de TC durfde zelfs al aan het bier te gaan), maar
sommige spelers probeerden de focus erbij te houden, omdat ze er nog niet in
geloofden. Dat bleek nergens voor nodig, want de tweede helft was uitzitten
tot het laatste fluitsignaal. Luc Hooglugt die diep ging en via een lobje de bal in
de goal dacht te wippen kwam bedrogen uit. De bal ging links over de zijlijn.
Ingooi...

Sjoerd Hooglugt hield wederom niet de nul (classic), maar het hoogtepunt
(althans voor mij) van de tweede helft kwam ergens rond de 85e minuut.
Bimmel — die zenuwachtig was voor zijn invalbeurt — werd voorbij gespeeld
door zijn tegenstander. En niet zomaar, nee, met een subtiel tikje paneerde hij
Bimmel. Mooi was dat de directe tegenstander van Bimmel minstens twee keer
zo oud was als hij. Nog mooier was dat Bimmel daarna ook het sprintduel
verloor van zijn tegenstander. Hij hoopte nog dat niemand het zag, maar het
middenveld (waaronder ikzelf) lag al dubbel. Ook de camera van Jip had het
moment vastgelegd en Jip had er een mooie snippet van gemaakt. Deze is
inmiddels te vinden op reddit.

Na deze vernedering besloot de scheidsrechter dat het genoeg was. Lierop 4 is
kampioen. De geweldige kampioenspolo’s konden tevoorschijn getoverd
worden en de bladen bier werden (uiteindelijk) in snel tempo gebracht. Vlagger
Koen H. ging meermaals op de schouders van medespelers. Grootste vraag
blijft nu of hij wil bijtekenen. Het contract werd hem voorgelegd, maar hij
“moest er nog een nachtje over slapen”.

lets met stoppen op je hoogtepunt denk ik, maar dat is een misvatting. Het
gaat om de reis, en die gaan we volgend jaar weer graag met Koen aan. lemand
die dat wel begreep was onze keeper Sjoerd. Onder luid gejuich van de mannen



van Lierop 4 heeft hij zijn handtekening gezet onder een vernieuwd contract.
Een mooie verlenging op een legendarische dag. Dit is ook ongeveer het laatste
van die dag wat ik me echt goed kan herinneren. Het ging nog lang door in de
kantine, de manege en de volgende dag werd het feestje nog doorgetrokken bij
enkele Lieropse (horeca)gelegenheden. Het is ook gebleken dat sommige
spelers beter zijn in voetballen dan curling. Het zag er vaak niet uit. Uiteindelijk
maandag in het zonnetje afgesloten bij Wim en Nel.

Dank voor de support tot zo ver. Voor de liefhebbers hebben we nog enkele
wedstrijden te gaan. Hier zal het met name gaan om de persoonlijke
doelstellingen van de spelers. Enkelen hebben nogal een uitdaging tegemoet
met een “zevendronk” op het spel. We zullen het zien...



